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Veel willen zien dat ben ik . mariël Wijnans nu 18jaar. Ik sta open 
voor leuke dingen in het leven en wil alles tegelijk en veel te veel en dat 
gaat niet!  
Een druk leven heb ik altijd gehad, alles willen ondernemen en veel 
hobby’s willen doen, zijn papa en mama niet altijd even blij mee. Het 
begon al vroeg met willen zwemmen, dat was het begin, daarna 
volgende een operettekoor, snorkelen, tekenles, linedance, korfballen, 
stijldansen. Dit alles mocht ik doen, omdat ik een volhouder ben en alles 
lang doe,, dus geen blauwe maandagen. Dit is niet alles waar mijn 
drukke leven mee begon, ook met vrienden wil ik veel dingen doen. Op 
de crèche had ik al vriendinnetjes en sprak ik al met kinderen thuis af, 
ook kinderfeestjes had ik al heel vroeg, toen al toen ik 3werd, dit ging 
door tot ik in de 3de klas van de havo zat, dit is altijd heel gezellig 
geweest.  
Elke jaar van heel mijn schoolleven heb ik in een andere klas gezeten 
nooit een jaar hetzelfde. Maar ik heb mezelf altijd goed kunnen 
aanpassen en heb nooit alleen gestaan en altijd vrienden gehad. Van 
groep 1t/m groep 4 heb ik op basisschool de wegwijzer gezeten daarna 
ben ik naar een andere school gegaan bassisschool de Meander, hier heb 
ik tot groep 8 gezeten. Ik ben toen naar de Norbertus gegaan een kleine 
school waar ze alleen vmbo hadden, in de helft van het 2de jaar kwam ik 
er achter dat ik meer wilde en hoger op en ben toen naar een andere 
school gaan zoeken waar ik naar 3havo zou kunnen, door volhouden en 
doorzetten heb ik dit voor elkaar gekregen en kwam op het Beatrix 
College in klas 3havo op deze school heb ik ook mijn havo diploma 
gehaald.  
Doorzetten en als ik iets wil dan gebeurd en lukt dat ook, dat is typisch 
iets voor mij, ik zal nooit zomaar iets opgeven, of het moet zo zijn dat 
ik er zelf niet achter sta maar,  
 
Als ik echt iets wil dan lukt dat ook 



Met deze zin in mijn achterhoofd ga ik door het leven, al een gehele tijd 
en ik moet zeggen dat het me aardig lukt. Het enge is denk dat ik nog 
nooit gefaald heb en nog nooit iets niet heb gehaald wat ik wilde 
behalen, dit is denk ook meteen een zwak punt van mezelf en is dit ook 
iets angstigs. Maar als ik naga wat ik allemaal al heb overwonnen en 
bereikt in mijn korte en net begonnen leven ben ik trots op mezelf.  
 
Tijd, is voor mij een groot probleem, ik kom tijd tekort en plan mezelf 
altijd overvol, want wil alles doen en dat gaat gewoon niet! Ik weet 
dat wel maar vind het moeilijk om dat onder ogen te zien. Op dit 
moment is het zo school kost veel tijd, dit vind ik helemaal niet erg, 
want ik doe de opleiding graag, ik werk elke zaterdag en een avond in 
de week, is nodig om te sparen en leuke dingen te doen, verder heb ik 
mijn hobby’s korfbal ( na 6jaar, volhouder hé) en stijldansen opgezegd, 
omdat daar veel tijd in gaat zitten. Ik heb een vriend die een uur van 
mij vandaan woont en die wil je ook graag zien, en ik wil nog leuke 
dingen doen met vriendinnen, hoe doe ik dat allemaal vraag ik me vaak 
af. Ik denk altijd zo dit is gewoon hoe ik leef en misschien als ik niets te 
doen heb verveel ik me wel?  
 
Reisjes naar het buitenland of gewoon in Nederland dagjes uit vind ik 
heel leuk om te doen, ik doe dit dan ook wel eens met mijn ouders en 
broertje, maar naar mijn zin veel te weinig. Ik snap dat ook wel dat 
mensen daar ook zin in moeten hebben en tijd voor, maar toch lijkt het 
me leuk om dit vaker te doen.  
 
Een paar jaar terug ben ik met mijn ouders, broertje en tante en oom 
naar Denemarken geweest en dit was een hele ervaring, gewoon denk, 
omdat ik dat eigenlijk nooit doe. In de Zomervakantie gaan we altijd 
naar 3weken naar Zeeland, heel leuk lekker op het strand liggen en met 
vrienden en vriendinnen dingen doen. Ik kom hier al toen ik 4jaar was 
en zitten nu nog steeds op dezelfde camping, ik vind het daar heel leuk, 
maar veel van culturen en kunst zie je niet, terwijl ik dat wel heel leuk 
vind om te zien. 



In klas 4 ben ik naar Toscane geweest, echt helemaal te gek en zal dit 
ook nooit meer vergeten, in een woord geweldig. Dit is wat ik wil dacht 
ik, kerken, culturen en gebouwen bekijken. Dit hoop ik dan ook vaker te 
mogen doen in mijn leven, naar zo veel mogelijk landen gaan om daar 
allemaal dingen te gaan bekijken.  
 
Nog iets wat echt bij mij hoort is samen met een vriendin die ik al vanaf 
de kleuterklas ken leuke dingen samen doen. Ik heb met haar al heel veel 
gedaan en vind dit ook heel leuk. Van kleins af aan gaan we al samen 
naar pretparken, evenementen, museums en de bioscoop, maar ik ben 
ook verschillende keren mee geweest naar tv opnames oa. Life en 
cooking en koffietijd. Ik vind dit interessant en leuk om te doen, je ziet 
en leert zo veel van de wereld kennen. Ook naar concerten gaan we toe 
en als er iets te doen is met een rode loper bij een première staan we er.  
Ik ben heel blij met mijn peettante en peetoom die ik heb, want daar heb 
ik al veel mee gedaan van Disneyland Parijs tot dagjes mee naar het 
strand, musicals en vuurwerkshows.  
 
Als ik het zelf mag zeggen ben ik heel gelukkig met wat ik heb, ik heb 
alles, ik heb ook niet veel nodig en hoef ook niets te krijgen. Ik voel me 
veel fijner als ik zelf iets voor elkaar heb gekregen of iets heb gekocht 
waar ik trots op ben. Sommige mensen zullen zeggen ik ben er helemaal 
niet blij mij, maar ik ben heel er heel blij mee dat mijn oudere me zelf 
dingen laten doen en los laten en me bij staan waar het nodig is. Daar 
ben ik heel zelfstandig door geworden en  
 
ben ik geworden Wie ik nu ben en daar ben ik trots op.  
 
 


